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Mogen wij op 

een extra steun  

rekenen om  

onze werking 

verder  

te zetten? 

 Heel trots vertelde een van onze vrijwilligers vorige week dat hij 

weer opa was geworden. Na een beetje moeilijke verwachtings-tijd 

liet hij de foto’s zien van een flink babytje.  

 Ik wenste hem proficiat, maar verstond niet zo goed wat hij zeg-

de: “ Ja? Heel gelukkig zijn we maar het is geen zo’n mooie wereld 

waarin dat kindje terecht komt”.  

 Ik was een beetje verrast en reageerde nogal vlug:  

‘Maar we moeten de kinderen toch meer hoop geven, zo slecht kan 

het toch niet zijn. ‘ 

Naderhand dacht ik er verder over na.  

Geloof ik dat nu zelf? Dagelijkse berichten van verstikkende droogte 

en nefaste overstromingen; oorlogen die losbreken of blijven duren; 

eenzaamheid en angst, vooral bij jongeren en oudere mensen, haat-

berichten  en erge verrechtsing…. 
 

 En toch hebben we zojuist Pinksteren gevierd. Het geloof en het 

aanvoelen dat er in elk van ons een geestkracht aanwezig is, die het 

kan winnen van elk lijden en tegenslag.  

Die Geest die de belofte inhoudt dat we iets kunnen realiseren van 

die bevrijdende Liefde , die weg ten goede. 
  

 Gelukkig is er ook de openbloeiende lente en de natuur die ons 

stil maar ook levendig maakt om aandachtig te zijn voor elk nieuw 

leven. Laten we mekaar blijven uitdagen om liefdevol te zijn, met een 

speciale aandacht voor het kleine en er in alle talen met mekaar over 

spreken zodat we het volhouden in deze wereld:  

de enige die we kennen om de Belofte waar te maken. 
 

Annemie Luyten 

2 fiere broers  
met hun pasge-
boren broertje 

Welke Toekomst?  
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HARMATAN 

n 

 Onze lessen met de deelnemers van Harmat-

tan krijgen stilaan een zomers tintje. 

Er wordt in de volgende weken op stap gegaan naar 

de Wereldwinkel; het Fotomuseum, het Mas.  

Boeiend is om kennis te maken met een zeer gevari-

ëerd aanbod en zo de taal wat meer in praktijk te 

brengen. 

 Op 15 juni is er de laatste’ lesdag’ . We hopen 

dat de deelnemers daarna nog een aanbod vinden 

om verder te kunnen converseren.  

Op dinsdag 5 september schrijven we opnieuw 

mensen in, die nog geen wettig verblijf hebben. 

Hierbij enkele beelden van een boeiende vertel-

ster in de wereldwinkel en aandachtig publiek. 
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DE LOODSEN: EEN GASTVRIJ CENTRUM 

Filet Divers Kompas 

Derde Eco_Kerkraad stelt vergroening kerkruim-

tes en biodiversiteit centraal  
  

 Twee jaar geleden bezocht Lea Verstricht, edu-

catief medewerker van CCV verbonden aan het vicari-

aat Antwerpen, alle kerken en pastorieën gelegen in 

de Antwerpse Singel, op zoek naar stille en groene 

open ruimtes. Het leidde tot een verrassende inventa-

ris, die stilaan wordt omgezet in concrete projecten 

van vergroening en ontharding. Op de Ecokerkraad 

van 20 mei 2023, die plaats vond bij De Loodsen in 

Antwerpen gaf Lea een stand van zaken.  

 

 Verder werd de nieuwe campagne voor de 

scheppingsperiode 2023 (tussen 1 september en 4 

oktober 2023) voorgesteld. Patrick Naulaerts, coördi-

nator van de Attent werkgroep Ecokerk lichtte het 

thema biodiversiteit toe en Karel Malfliet stelde ver-

volgens het campagnemateriaal voor.  

 In kleine groepjes werd gebrainstormd over hoe 

een en ander ter plaatse in de praktijk kan worden 

gebracht, beginnend in de eigen tuin, of in overleg 

met de buren, tot ideeën die een grotere samenwer-

king beogen in geloofskernen en gemeentes.  

 De  20 aanwezigen zijn alvast overtuigd.  

Wil jij ook meer weten en mee de biodiversiteit be-

schermen? Lees verder op de website van Attent:  

   www.attent-bisdomantwerpen.be  

ECO-KERK 

 De werkgroep van Filet Divers Kompas vindt 

deze weken in De Loodsen plaats. Dit vanwege de 

verbouwingen aan het gebouw van Filet Divers in de 

Rolwagenstraat. 

 

 Op 16 mei waren enkele deelnemers een in-

sectenhotel aan het bouwen.  

D.m.v. activiteiten zoals o.a. klussen, koken, be-

drijfsbezoeken, etc. geven ze onder begeleiding van 

VDAB taaloefenkansen en begeleiding naar werk en 

opleiding. Het zijn voornamelijk analfabeten en traag 

lerenden die dit traject volgen. Deze mensen met 

een migratieachtergrond ervaren armoedeobstakels 

zoals taal, scholing, vaardigheden en administratie-

ve voorwaarden. Dit zorgt voor een moeilijke toe-

gang tot werk. (Filet Divers, z.d.) 

Foto/ Vera  Steurs 

http://www.attent-bisdomantwerpen.be


 
 4 

Terugblik stage Céline 

 

 In de periode van 30 januari tot 26 mei mocht ik 

mijn derdejaarsstage Sociaal-Cultureel Werk uitvoeren 

bij De Loodsen vzw. Als ik terugblik op deze periode 

kan ik alleen maar zeggen dat het een zeer verrijken-

de en leerzame stage is geweest.  

Naast meedraaien in de dagelijkse structuur, werkte ik 

ook zelfstandig een project uit, namelijk ‘Babbel & 

Speel’. (Hierover meer info) 

 In de eerste weken verkende ik de dagelijkse 

werking van de organisatie met de verschillende initia-

tieven. Ik volgde mee de Nederlandse lessen 

(Harmattan) en leerde de doelgroep kennen.  

Dit zijn meestal mensen zonder wettig verblijf. Aange-

zien ik niet veel achtergrondkennis had over migratie 

en verblijfsprocedures, kreeg ik de kans om een vor-

ming ‘Vreemdelingenrecht’ te volgen, georganiseerd 

door Atlas. Deze vorming opende mijn ogen en zorgde 

ervoor dat ik beter de levenssituatie begreep van deze 

doelgroep.  

 

 Ook bezocht ik mee de Overzet en de Overstap, 

de twee opvanghuizen waar kwetsbare vrouwen ver-

blijven tot ze meer perspectief hebben op hun toe-

komst. 

 

  

Céline mee op bezoek in de Wereldwinkel 

Om te begrijpen wat leven zonder wettig verblijf is, 

had ik op 15 februari 2023 een gesprek met één 

van deze vrouwen. Hieronder citeer ik haar ervaring. 

 

Het is niet echt leven maar eerder overleven. Je bent 

beperkt in uw vrijheid. Je kan letterlijk niets doen. 

Het geeft enorm veel stress en angst omdat je uzelf 

niet kunt uiten in de dingen die je wilt doen zoals 

werken en reizen. Je moet sterk en moedig zijn.  

Het is eng om de stap te zetten en te migreren.  

Mensen behandelen je anders wanneer ze erachter 

komen dat je nog geen wettig verblijf hebt. De sfeer 

verandert dan. Je voelt u minder, niet welkom en 

niet geaccepteerd. Dit komt volgens mij door de per-

ceptie dat Belgen hebben over migranten. 

Het is ook mentaal uitputtend als je geen steun 

krijgt. Mensen zoeken troost in drugs en geraken 

verdwaald. Het is belangrijk om de juiste mensen te 

vinden en te vertrouwen. Je moet oppassen voor 

mensen die van je willen profiteren. Als je nog niets 

weet over het systeem van het land waar je bent of 

de rechten die je hebt, dan ben je enorm kwetsbaar. 

Sommigen profiteren daarvan en halen daar hun 

voordeel uit. (Persoonlijke communicatie, anoniem, 

2023) 

 

 Naast aangrijpende levensverhalen van som-

migen zag ik ook vooral veel hoop en doorzettings-

vermogen onder de studenten. Ook vreugde en war-

me ontmoetingen maakte ik mee tijdens mijn stage. 

Ik ben enorm dankbaar voor de opportuniteiten die 

ik heb gekregen en de veelvuldige leerkansen.  

 

Met plezier kijk ik uit  

om terug te komen als jobstudent.  

Céline 

Céline brengt documentatie terug naar Atlas 
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Babbel & Speel 

 
 
   ‘Babbel & Speel’ is een initiatief 

dat ontstaan is vanuit een nood aan extra taaloefen-

kansen voor de studenten van de Harmattan. Har-

mattan is het aanbod binnen De Loodsen vzw waar 

mensen zonder wettig verblijf terecht kunnen om 

Nederlandse les te volgen. Tijdens Babbel & Speel 

werden er conversatie gelegenheden aangeboden 

a.d.h.v. spelmateriaal.  
 

 In de maand mei vonden er in totaal 6 momen-

ten plaats (8/05, 10/05, 15/05, 17/05, 22/05 en 

24/05) in een klaslokaal van De Loodsen vzw, tel-

kens op maandag en woensdag van 10u tot 11u30. 
 

 Vanuit docAtlas werd het materiaal uitgeleend.  
  

Op een interactieve manier konden anderstaligen 

hun Nederlands oefenen samen met vrijwilligers die 

ondersteunden. Deze vrijwilligers waren voornamelijk 

studenten van het eerste jaar Sociaal Werk van Karel 

de Grote Hogeschool in Antwerpen.  
 

 Om een voorbeeld te geven, speelden we gan-

zenbord met kennismakingsvragen.  

Ook werd er ‘Wie ben ik’ gespeeld. Er werd voorna-

melijk gebruik gemaakt van foto’s. 
 

    Aangezien dat er werd gekozen om zon-

der inschrijvingen te werken, was het onvoorspel-

baar om in te schatten met hoeveel we gingen zijn.  

Over het algemeen waren er telkens 6 tot 9 deelne-

mers die werden opgedeeld per groepjes van 2 à 4 

naargelang de vrijwilligers. 
 

 Aangezien het enthousiasme en succes zetten 

we ‘Babbel & Speel’ verder op 28 juni, 5 juli en 12 

juli van 10u tot 12u.  
 

 Ben je geïnteresseerd om mee als vrijwilliger 

deel te nemen of ken je iemand die de Nederlandse 

taal wil oefenen in groep? Kom dan zeker langs! 

Graag ontvangen we op voorhand een mailtje in-

fo@deloodsen.be of bel op het nummer: 03 234 05 

11 
 

Een warm onthaal met gratis koffie en thee is voor-

zien.  

Uit ervaring van de vorige editie is een gezellige sfeer 

en warmhartige ontmoetingen verzekerd! 
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BAROKKE INFLUENCERS 

 Een boeiend programma van tentoonstellin-
gen, conferenties, …is op dit moment aan de gang 

in onze stad in het kader van  
het Stadsfestival Barokke Influencers. 

  

 Zo ook hebben we reeds fijne wandelingen 
mogen begeleiden ’Mensen met een missie vroe-
ger en nu’, vertrekkend vanuit de Loodsen met een 
hele verkenning in de studentenbuurt met unieke 
plaatsen waar er iets verteld wordt over de inzet en 
de solidariteit nu, eindigend in het Hof van Liere. 
  

 Wie dit nog graag meemaakt kan inschrijven 
voor individuele deelname op zaterdagen  om 10u :  
3 en 24 juni, 1 juli, 2 en 9 september, 7 oktober.  
Deelnameprijs is 7 euro, op voorhand in te schrij-
ven.  
 

 Wie dit met een groep wil organiseren kan 
best even contact opnemen, beste dagen zijn de 
andere zaterdagvoormiddagen (niet tussen 15 juli 
en 15 augustus); e-mail: tochtenvan-
hoop@deloodsen.be tel.03/234.05.11 

 

Op stap in het kader van de Barokke influencers nu 
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In 1994 werd ‘De Vleugel’ boven 
de doopvont gehouden. 
‘Een vernieuwend liturgisch initiatief, herkenbaar 
voor mensen die zoeken naar zingeving en die de 
joods-christelijke weg bewandelen, in volle open-
heid voor diversiteit’.      Zo stond het op de folder. 
Tot voor enkele jaren was er elke zaterdagavond 
een Vleugelviering.  
Nu, 29 jaar later, ervaren we dat de draagkracht 
ontbreekt om nog langer door te gaan met het actu-
ele format van één viering en één alternatieve bij-
eenkomst per maand. 
 

       TOCHTEN VAN HOOP 

 

 Het is met spijt in het hart, maar met grote 
dankbaarheid, dat we een punt zetten achter dit 
project.   
Het ganse Vleugelgebeuren is voor vele mensen 
van bijzondere betekenis geweest, niet in het minst 
omwille van de warme verbondenheid die door-
heen de jaren gegroeid is.  
 
‘We vliegen uit’ wordt een viering van loslaten, een 
viering van dankbaarheid om zoveel engagement, 
vriendschap en inspiratie, een viering van hoopvol 
uitkijken naar de toekomst. 

Armoede onder ons 

Slotviering van De Vleugel – op zaterdag 3 juni om 18 uur 
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DE LOODSEN: WETENSWAARD 
ANTWERPSE RAAD VAN KERKEN 

 

 Geniet van workshops, muziek, dans, lekker eten en 

drinken, kinderanimatie en ontmoeting  

Presentatie  

Esohe Weyden 16:00 – 18:00   

- Workshop van nieuwe Antwerpenaren In het paleis:  

- Community project ‘het doek’  

- Muziek van DJ Global Glitter Sound System  

- Muziek en optredens van:  

17:50 Osei Bantu         18:20 AKB  

19:50 Zafar Jawid        21:10 Mariachi Los Tarascos  

INTERNATIONALE VIERING 

zaterdag 3 juni van 13:00 tot 17:00 uur 
 

 waar: Dit bijzonder evenement zal plaats vin-

den op 4 verschillende locaties in het centrum van 

Antwerpen:  

- de Agora (centrale inkomhal) van de UA,  

Tekenen en schilderen en boekenruil 

- de Ignatiuskapel van de UCSIA, Zang 

- Ontmoetingscentrum ‘Zomaar een dak’  

Godly Play 

- de protestantse kerk ‘De Brabantse Olijfberg’. 

Bibliodrama en lezing en bezinning 

17.00u; Korte slotviering in kerk Brabantse Olijfberg 

ONTMOETINGSFEEST  ATLAS 

 

 Levendige gezangen, dans en een explosie 

van kleuren: we zijn vaak gezond jaloers op de troe-

ven van de pastoraal voor anderstalige gemeen-

schappen in ons bisdom. Dat onze doorgaans sobe-

re vieringen soms wat extra pit en schwung kunnen 

gebruiken, bewijst de interculturele viering, tot voor 

corona een bijna jaarlijkse traditie in het vicariaat 

Antwerpen. Na twee jaar coronapauze kijken gelovi-

gen van diverse pluimage reikhalzend uit naar zon-

dag 4 juni. Omdat het opnieuw kan. Deze keer in 

de Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapskerk op de Lucht-

bal in Antwerpen om 10 uur. 

 

 


