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Openingsuren: 

 

Maandag en Vrijdag 

8h30 - 12h30 

Dinsdag tot Donderdag 

8h30 - 17h00 

 

 

Wenst u ons te steunen? 

 

Dat kan! 

 

Via rekening: 

IBAN 

BE33 0012  7977  4146 

 

Heeft u graag een fiscaal 

attest? 

Dan stort u best op rekening: 

IBAN 

BE80 7765 9023  3377 

 

Van Caritas 

Hulpbetoon 

vzw 

Liefdadigheidstraat 39 

1210 Brussel 

- 

Met vermelding 

ôProject 8369õ 

 

Alvast bedankt! 
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5Ŝ [ƻƻŘǎŜƴ ƛƴ ŜŜƴ ƴƛŜǳǿ ƧŀǎƧŜ 

Aan deze  editie van de Kapstok werd dus hard ge-

werkt door de vier studenten.  Ze hebben hun eind-

werk op een fijne manier voorgesteld voor de Hoge-

school AP en ze meldden ons:  òWat wij zeker zullen 

onthouden na onze ervaring is dat De Loodsen een 

vzw is met een groot hart. Je bent altijd welkom.  

De deur staat open voor wie wil helpen of hulp 

zoekt.ó En daar zijn we heel blij mee. 

In hun verkenningstocht interviewden ze enkele van 

onze vrijwilligsters. Zie volgende bladzijden. 

En ondertussen proberen wij even te wennen aan 

onze nieuwe huisstijl . 

De maand juni is nu een eigenaardige maand:  

stilaan alles terug op gang trekken, maar ook een 

verdiende vakantie voor velen in het vooruitzicht, 

lessen trekken uit deze voorbije (?) coronaperiode en 

dat is even wennen.  

De meeste vrijwilligers willen er graag terug aan be-

ginnen, we zijn blij om hen weer te zien, misschien 

melden zich ook nieuwe mensen , aanvragen voor 

stage komen er ook regelmatig. We hopen dat we de 

vinger aan de pols kunnen houden. Te veel mensen 

vallen uit de boot, hebben vele kwetsuren opgelopen 

in deze laatste periode. Hoopvol willen we ons steen-

tje bijdragen.   A.Luyten 

Opgelet:  
Het Listening Center sluit vanaf 26 juli 
t.e.m. 16 augustus 

[ƛǎǘŜƴƛƴƎ /ŜƴǘŜǊ 
Het Listening center biedt een warm onthaal 

voor iedereen met een hulpvraag i.v.m. voeding, 

kledij, Nederlandse les, papieren die je niet be- 

grijpt, nood aan een luisterend oor, en veel 

meer. Samen met vrijwilligers beluisteren we de 

mensen en bekijken wat we voor hen kunnen 

betekenen. 

Dat warm onthaal was moeilijk met de corona 

maatregelen, maar daar hopen we nu toch wel 

iets beter aan tegemoet te komen.  

 
Sint - Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (Opera) 

Maandag van 9u tot 13u of op afspraak 

0476/79.05.30     listeningcenter@outlook.be 
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LƴǘŜǊǾƛŜǿ tŀǳƭŀ      LƴǘŜǊǾƛŜǿ !ƴƴŜƳƛŜ 

 

Wat ik het eerst vernam over De loodsen is dat ze  
vrouwen in nood opvangen  die vanuit het buiten-
land naar hier komen. Ze bieden hen onderdak en 
begeleiding voor hun verblijfsmogelijkheden in de 
Overzet en de Overstap. De meesten hebben een 
kindje en komen uit heel precaire omstandigheden. 
Meerdere vrijwilligers zijn hierbij betrokken.  

Hoe ben je hier terechtgekomen? 

 
Ik heb les gegeven bij KDG Antwerpen, ik had heel 
veel allochtone meisjes in het begin van het        jaar en 
tegen kerstmis waren die bijna allemaal verdwenen. 
Verdwenen omdat ze, hoorde ik dan via-via, de mo-
gelijkheid niet hadden om te studeren, het thuis 
niet geapprecieerd werd, enz. 
 

 Dan heb ik mij voorgenomen: als ik op pensioen 
ben dan wil ik iets doen met vrouwen, allochtone 
vrouwen. Ik dacht eerst iets in de zin van materiële 
hulpverlening. Toen ging M. Dierickx de vorige pas-
toor van Carolus Borromeus op pensioen, en vroeg 
in plaats van een geschenk om een do natie te doen 
aan de loodsen. Ik kende de loodsen niet, zag een 
foldertje liggen en dacht ôja daar ga ik naartoe, die 
werken met buitenlandse vrouwenõ. Daar sprak ik 
met Annemie: ôik wil helpenõ. Ze sprak o.a. over hulp 
bij juridische procedures .Ik dacht ôoei, ik weet wel 
iets over recht vanuit mijn studies maar vreemdelin-
genrecht?  Toen zei ze ôja maar wij hebben ook een 
boekhouder nodigõ. 

 
Voila, en zo ben ik ongeveer 3 jaar boekhouder.  
Hier moet ik wel bij vertellen dat ik  tot nu toe nog 
niet zo veel kon komen zodat ik sommige vrouwen 
al wel gezien heb, maar nog niet veel verder ben 
geraakt. Dit heeft ook wel iets met de beperktheid 
van de corona te maken.  
Ik hoop dat het vlug betert want dan weet je ook 
van binnenuit waar        de organisatie voor staat.  
Maar voorlopig is het dus de boekhouding,  
en ik doe dat graag! 

 

Ik kom vooral in de Loodsen voor Harmattan: Ne-
derlandse les voor anderstaligen die meestal nog 
geen wettig verblijf hebben. Voor hen is het niet 
mogelijk om op een officiële manier les en inbur-
gering te volgen. Verwonderlijk hoe de òtamtamó, 
de mond-aan-mondreclame  deze mensen naar 
hier stuurt. Jaren geleden zijn we klein begonnen, 
en nu geven wij dus heel  de week les behalve op 
maandag en zaterdag. 
Door corona zijn veel van onze vrijwilligers moeten 
afhaken. Voorzichtigheid voor hun eigen familie, 
voor zichzelf, voor de bezoekers zelf.. Ikzelf heb 
me nu beperkt tot enkele ôgevorderdenõ: een groot 
woord maar als je ziet hoe ze de eerste lesjes bij-
woonden, sommigen konden zelfs niet lezen of 
schrijven, en waar ze nu staan!  
Dan doet dat echt deugd. 
Ik spits altijd toe op lezen, zodat het begrijpend 
lezen wordt en daarna moet het    nog weergegeven 
worden. En dat is heel wat moeilijker. Boeiend is 
dat deze manier van lesgeven niet aan een vast  
programma gebonden is. 
Door corona krijgen ze maar één keer per week les 
wat veel te weinig is vermits ze thuis weinig kans 
krijgen om Nederlands te spreken. 
Eén iemand, en dat is de beste van de klas lukt er 
wel in , zij heeft het voordeel dat zij     hier een paar 
tanteõs heeft met kleine kinderen. Ze kan dus met 
die kinderen praten . Ik probeer hen wat meer te 
laten lezen thuis, het is niet zo vanzelfsprekend, 
want ook televisie beluisteren zij  in hun eigen taal. 
Ik vraag mij vaak af: wie leert er hier het meeste 
van? Degene die Nederlandse les komen     
volgen of ik die het mag geven? 
Ik bewonder hun inzet en geduld om te blijven  
komen. Er wordt weleens afgehaakt omdat er iets 
tussenkomt., bv. een klein  jobje, want zij hebben 
bijna geen inkomen. Ik sta dan in volle bewonde-
ring hoe ze verder leven. Klagen zelden. Soms stel 
ik zelf wel vragen, om hen beter te leren kennen. 
Bij toeval kom je dan te weten wat ze allemaal 
mee gemaakt hebben.  
Ik ben doodgraag tussen hen en zou het zeker 
missen, als de lessen wegvallen. 
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IŜǘ ōŜƎƛƴǘ ǘŜ ƪǊƛŜōŜƭŜƴΣ ƴŀ ŘƛŜ ƭŀƴƎŜ ŎƻǊƻƴŀǇŜǊƛƻŘŜΗ 

En ondertussen werd Joesoef geboren, een flink 

zoontje voor Aminata en broertje voor Secou.  

We heten hen welkom in de Overstap. 

Lƴ ŘŜ hǾŜǊȊŜǘ Ŝƴ hǾŜǊǎǘŀǇ 
 

Na een telefoontje, kwam Sonja van onze Protes-

tantse vriendenkerk uit de Bexstraat weer op be-

zoek. Het deed zoõn deugd. De helft van de ma-

maõs en kinderen waren nog gekend door haar, 

maar drie anderen met de kindjes dan weer niet. 

Een picknick op  O.H. Hemelvaart lukte het dit 

jaar nog niet, maar binnenkort kunnen we mis-

schien weer samen iets plannen. En ondertussen 

kregen we wel wat morele en financiële steun. 

We moeten er een beetje aan wennen: mekaar terugzien en kunnen vertellen, zien wat er allemaal 

gebeurt en veranderd is, plannen wat er verder kan gebeuren en onthouden wat we geleerd hebben. 

In de maand juni komt dit alles weer op gang. 

 
 
 
 
 

¢ƻŎƘǘŜƴ Ǿŀƴ ƘƻƻǇΥ 
 

Bij de viering van 100 jaar Arbeidersbeweging 

organiseerde Bewegen.net een wandeltocht 

doorheen Antwerpen. In kleine bubbels verken-

den tientallen mensen een aantal belangrijke 

plaatsen. Zo mochten wij ook heel wat stappers 

ontvangen en een koffietje met iets lekkers aan-

bieden enévertellen over onze werking en de 

gerenoveerde gebouwen. Wude trakteerde met 

Ethiopische hapjes. Het deed ons deugd dat er 

verschillende mensen vroegen wanneer we nog 

eens opnieuw open deur zouden houden en ver-

tellen in de Tochten van hoop. Na bijna anderhalf 

jaar stilte op dat vlak, komen we eind juni op-

nieuw samen met onze gidsen om de Tochten 

van hoop opnieuw te plannen, te kijken wat er 

kan veranderd worden, welke tochten we nog(al) 

kunnen aanbieden en welke er nog goede voor-

stellen zouden kunnen zijn.  Ben je geïnteres-

seerd? 


