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MAART 2019 

Nr. 234 maart   
verschijnt maandelijks, 
niet in augustus 

KAPSTOK 

OPENINGSUREN: 

MAANDAGð VRIJDAG 

8.30ñ12.30 U. 

NAMIDDAG : 

OP AFSPRAAK 

 

 
Wenst u ®®n van  

deze  
projecten te  
steunen?   
Dat kan!  

 
En wel via rek.  

IBAN BE33 0012 7977 
4146 

Heeft u graag  
een fiscaal attest ?  

 
Dan stort u best op rek.  
IBAN BE80 7765 9023 

3377  
van Caritas Hulpbetoon 

vzw ð
Liefdadigheidsstraat  39,  

1210 Brussel  -  
met vermelding  
ôproject 8369õ. 

 
ALVAST BEDANKT! 

ver. uitg.: Annemie Luyten, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

tel. 03/234.05.11 ð e-mail info@deloodsen.be ð website: www.deloodsen.be 

Wanneer je vast, 
trek dan geen somber gezicht, 
maar zalf je hoofd. 
Wanneer je vast zwaai dan de luiken  
van je strakke denkbeelden wijd open 
en laat een frisse wind  
naar binnen stromen. 
 
Wanneer je vast speur naar de wortels 
die je grond verharden. 
En hak ze uit tot je eenieder 
grootmoedig tegemoet kunt komen. 
Wanneer je vast 
bedenk  hoe onvoorspelbaar  
leven blijft verschijnen. 
En koester deze aarde 
tot in het kleinste dat ze voortbrengt. 
 
Wanneer je vast 
besef hoezeer je  
hoeder van je broeder bent. 
Duld niet dat iemand iets ontbeert. 
En word een mens van hoop 
Die onvermoeibaar, onvoorwaardelijk 
een weg aanlegt naar opstanding.    
   (K. Gelaude) 

Wij zijn heel dankbaar voor  alle grote en 
kleine financi±le  steuntjes,  
die we mochten ontvangen!!! 

Periode om na te denken: een toe-
komst van hoop voor onze wereld? 

 
De laatste weken hebben jonge 
mensen ons een signaal gegeven om 
het ernstig te nemen met de gevol-
gen van de opwarming van de aarde 
en de gevolgen voor het klimaat. Op 
korte tijd zijn ze er in geslaagd om 
dit over grenzen heen te vertalen 
naar jong en oud. Er kan kritiek zijn 
over het spijbelen, over de snelheid 
waarmee ze oplossingen willen zien 
enz.  Feit is dat  ze er in slagen om 
in heel veel geledingen van de sa-
menleving gesprekken op gang te 
trekken, wetenschappers op te spo-
ren, politici aan hun vel te zitten 
om daadkracht te tonen voor de 
toekomst voor de volgende genera-
ties. 
In onze turbulente wereld van van-
daag is het zeker nodig dat er weer 
een woord van HOOP kan gesproken 
worden, een houding die in de 
kiemkracht en de kracht van liefde 
geworteld is. Onze overtuiging is 
dat deze Christelijke inspiratie 
weer relevant kan worden in deze 
samenleving. J.Moltmann schrijft in 
zijn recent boek: òChristelijke hoop 
is iets anders dan geloven in het 
economisch groeimodeló. Het Rijk 
Gods staat voor een rechtvaardige 
wereld, voor vrede en heelheid van 
de schepping. We worden uitgeno-
digd om aan dat visioen mee te 
werken. Er is veel verbeeldings-
kracht en overleg nodig om stappen 
te zetten. Dat vraagt tijd en medi-
tatie persoonlijk en in groep.  
De periode van de Vasten kan daar-
in een sterke tijd zijn. De bijbelle-
zingen in die periode, de inspiratie 
van Broederlijk delen, de getuigenis 
van mensen uit het Zuiden, de jon-
ge ôsignaalgeversõ van het kli-
maaté.; ze geven ons voeding om 
geloofwaardige gemeenschappen op 
te bouwen.  A. Luyten 

 
Of zoals K. Gelaude het verwoordt: 

Wanneer je vast... 

LenteLenteðð      vastenvasten  
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KOFFIESTOP 

Overzet- Overstap 

Dagdagelijks blijven we op stap gaan met vrouwen 
en kinderen, die zo hoopvol uitkijken naar een 
gewoon verblijf in ons land, onze stad. Maar het 
wachten op een normaal leven duurt, o, zo lang. 
En soms hebben we het gevoelen te vechten tegen 
de bierkaai, maar dan zijn er weer die enorm 
hoopvolle gebeurtenissen. 
 
Een prachtige doop van Azariah in de Ethiopische 
gemeenschap. Het kindje wordt helemaal onder-
gedompeld in Gods droom voor dit kind en zijn 
familie. Hoe blijven we als gemeenschap deze 
mensen omarmen? 

Azzah vertelt zo gelukkig dat ze een sociaal ap-
partement kan bekomen, waar ze met haar kind-
jes en partner gelukkig wil zijn.  
Ze vertelt wat het verblijf van twee jaar in de 
Overzet betekend heeft. Ze had niemand toen ze 
hier aankwam en nu heeft ze een hele familie 
achter zich. Ze vraagt of ze toch regelmatig mag 
langs komen want wij zijn haar mamaõs. 
 
Twee vrouwen kregen een voorlopige oranjekaart. 
Hoe hunkeren ze ernaar om werk te vinden en zo 
te kunnen bewijzen dat ze een bijdrage willen 
leveren in deze maatschappij. 
Voor de anderen blijft het natuurlijk weer wach-
ten, we proberen hen te versterken, Nederlands 
te oefenen, in een netwerk te betrekkené  

 
 
En ondanks hun moeilijkhe-
den zijn we getroffen door 
de gastvrijheid die ze toch 
kunnen bieden.  
Zo konden we twee dagen 
geleden weer een nieuwe 
mama met een kleine jon-
gen van 3 jaar die al dagen 
op straat verbleef en ziek 
was een warme kamer be-
zorgen.  
Tranen van vreugde. 

Ook dit jaar zal er een Goede Vrijdagtocht door-
gaan met als thema: òDe grond van de zaakó. 
De start is zoals de traditie in de kathedraal met 
inzingen om 16.30u, daarna gebedsmoment en 
vertrek om 17u vanuit de kathedraal richting 
Meir met halte aan de hand. Daar wordt er een 
tijdje stilte gehouden en trekt de tocht verder. 
In de volgende Kapstok krijg je meer informatie. 

 Doorheen dit gebeuren voelen we ons verbon-
den vanuit het Lijden van Christus met alle lij-
denden in dichte of wijdere omgeving. Christus 
zegde: òIk ben de wijnstok, jij zijt de rankenó. 

DON BOSCO KAPEL  
Lange Stuivenbergstraat 

74 
2060 Antwerpen  

op donderdag 28 maart 
2019  

tussen 14 uur en 16 uur 
ingang langs de garage. 

              
Doorlopende film over de 

projecten van Broederlijk Delen in Guatemala. 

Goede Vrijdagtocht 
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Sociale kruidenier 

Extra vrijwilligers gezocht! 
 
 In sociale kruidenier Kiel kunnen mensen in 
armoede en kwetsbare groepen voeding, verzor-
gings- en huishoudproducten kopen aan een lage 
prijs. Klanten kunnen er terecht na doorverwij-
zing door een sociale dienst. De sociale kruidenier 
is ook een ontmoetingsplaats. Naast de winkel 
vind je koffie en gezelligheid en ontstaan nieuwe 
sociale netwerken. 
 
 Vrijwilligers zorgen voor de goede organisa-
tie van de sociale kruidenier. Er zijn verschillende 
taken mogelijk, zoals de aankopen doen, de voor-
raad beheren, voedseloverschotten ophalen en/of 
sorteren, de rekken aanvullen, aan de kassa staan 
en het onthaal verzorgen. Het vrijwilligerswerk 
gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Vooral voor de aankopen en het stockbeheer op 
dinsdag zoekt de sociale kruidenier op korte ter-
mijn helpende handen! 
 
Kan jij je terugvinden in ®®n van deze taken en 
wil je meebouwen aan een project dat een echte 
steun betekent voor mensen in nood? Neem dan 
contact op met: 
 

Catherine Evrard 
catherine.evrard@sociaalwinkelpunt.be 

03 220 12 18 

Geloven in tijden van een veranderend klimaat 
 
We leven allemaal 
in een veranderend 
klimaat. De 
verandering raakt 
alle levensdomei-
nen, ook de kerken 
en de planeet. De 
vastenconferenties 
willen een onder-
steuning zijn 
voor jonge en ou-
dere generaties om 
met geloof, hoop 
en liefde te blijven 
werken aan liefdevolle rechtvaardigheid, barm-
hartigheid en zorg voor de Schepping. 
 
Plaats: Xaveriuscollege lokaal C01 - ingang via de 
kerkñCollegelaan 32 ð Borgerhout. 
(Tram 24 Melkmarkt - Centraal Station - Silsburg (halte 
Joe English)). 
Toegang: 3 euro/avond | toegankelijk voor mensen 
met een beperking. 
 
 Maandag 11 maart 20u òEen Hele(nde) 
Kunstó Ronald Sledsens (deken van Antwerpen) 
mediteert bij kunstwerken om de weg te blijven 
vinden naar Nieuw Leven, naar Pasen. 
 
 Maandag 18 maart 20u 
òUit de Schaduwó Els Van Doren (proost Chiro 
Jeugd-Vlaanderen) 
Hoe kunnen we meewerken aan de preventie van 
suµcide en psychische kwetsbaarheid vanuit ons-
zelf, jeugd- en volwassenenverenigingen, kerkge-
meenschappen? 
 
 Maandag 25 maart 20u 
òBijbelse vrouwen van nuó Kolet Janssen (auteur) 
Over Maria, Lea, Susanna en de anderen. Deze 
vrouwen hebben het Bijbelse stof van zich afge-
schud. Ze leven in onze tijd en in onze samenle-
ving en toch worden ze geconfronteerd met de-
zelfde vragen en uitdagingen als hun Bijbelse zus-
ters. (Met steun van het Vlaams Fonds voor de 
Letteren). 
 
 Maandag 1 april 20u 
òVan Antwerpen over Algerije tot de Amazoneó 
Johan Bonny (bisschop van Antwerpen) 
Hoe kunnen we als christenen dialogeren met an-
dersgelovigen en met ôMoeder Aardeõ? Vanuit een 
reisverslag n.a.v. de zaligverklaring van Charles 
Deckers in Algerije, de komende synode rond het 
Amazonegebied en een ontmoeting met Belgische 
missionarissen (waaronder Filip Cromheecke) die 
werken in Brazili±. 
Dit is ook koffiestop-avond voor Broederlijk De-
len! 
  

VASTENCONFERENTIES 2019 
 Borgerhout / Franciscus Xaverius 

 


